
Tekst; Vreemdeling (proloog) – BrotherTill (2015) 
Onderdeel van de performance: Voorstelling van een Vreemdeling 
 
Ik sta hier 
Alleen. 
De wind waait om mij heen. 
Ik sta hier met niets meer. 
Ik sta hier 
Met alleen de wind die waait. 
Alleen, 
om mij heen. 
Alleen loop ik rondjes 
Tot een begin. 
Tot ik uiteindelijk eindig 
Terugkom bij mezelf 
Met alleen de wind nog om mij heen. 
 
Alleen alles laat ik achter; 
Niets meer dan dat. 
Van dat alles wat ik ooit had, 
Is er nu alleen nog maar de wind  
Die mij verbindt 
Met alles om mij heen. 
Ik loop hand in hand 
Met mijn gedachten. 
Weg van mezelf 
Zoek ik in het vreemde, 
het vage, vast aan traag lopende dagen, 
Vast aan pijn, probeer ik een ander mens te zijn. 
Een nieuwe versie, 
Want die oude werkte niet. 
 
Mijn stem draagt mij. 
Dus ik schreeuw: “Ik ben wie ik ben!” 
Mijn lichaam vol met lijnen, 
Dit zijn de grenzen van een mens. 
Een lichaam met lijnen; van grens tot grens. 
Iets in wording; 26 jaren maken mij wie ik ben. 
Iets wat ik ook nog niet ken. 
Voor jou ben ik het spook in jouw ooghoek. 
Ik loop achter je op de stoep, 
Maak niet uit hoe laat of vroeg. 
Ik ben het kwaad dat voor alles staat. 
Ik ben alles wat leeft, maar zich niet in jouw wereld begeeft. 
Ik ben en ken jouw angst. 
Ik ben die ene. 
Ik ben die gene. 
Ik ben die vreemde. 
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