Tekst; Europese Vreemdeling — BrotherTill (2015)

Onderdeel van de performance: Voorstelling van een Vreemdeling

Ik ben een Europese vreemdeling.

Ik vlucht weg van privileges, door mijn voorouders gegeven.
Met mijn volle portemonnee als bagage

En mijn witte huid als uniform loop ik door de douane.

Ik vlieg naar het droge stof,

Het rode zand; daar waar het begon.

Ik leer primitief te zijn in een nieuwe realiteit

En rook en snuif dat wat de medicijnman mij voorschrijft.

Ik bescherm mijn blonden haren tegen alle gevaren.
Ik eet rauw vlees alsof ik daar al jaren leef.

Ik drink bier uit een bak, poep en plas in een gat.

Ik ben op vakantie in een Derde wereldland.

Ik ben de witte tussen de zwarte, of de gele,

de kleuring, de vreemde.... hoe ze ook heten.

Ik voel mij een écht mens in het primitieve leven.
De zon brandt overdag,

Ik dans en zing op het ritme van de stam;

Naakt in een kring.

Ik ben een Europese vreemdeling.

Uiteindelijk keer ik terug naar mijn eigen leven;
Dagen gevuld met Eerste wereld problemen.

Het regent.

Dus Netflix aan en schoenen uit.

Ik maak een back-up van mijn reis.

De mooiste foto’s post ik online

Ik bekijk om het uur het aantal likes en denk;

Dat wat ik daar heb gevonden, ben ik nu alweer kwijt.

Ik zoek en vind
Een leven leeg vanbinnen in.

Ik ben een Europese Vreemdeling.
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