Songtekst; het Gat — BrotherTill & Lee-Ursus Alexander (2020)

ons skets ‘n stad

‘n stad wat nie bestaan

In het midden van die stad

Ligt het plein; het plein van de afkomst.

‘n plein waar niemand werklik heen gaan

‘n plein waar niemand vandaan kom

‘n plein opgerig op die rug van die wie ons overheen loop

Die wat weet waar hul vandaan kom, maar nie weet waar hul gaan nie.

In het midden van dat plein zit een gat;
Daar is de aarde weggezakt.

ons loop in klein cirkels

Rondjes rondom dat gat.

En we kijken naar elkaar

En we kijken naar dat gat;

We draaien er omheen,

We lopen vast.

ons stagneer op die onbespreekbare

ons stagneer op die ongesproke

We denken te weten wat het is; dat gat.

die waarheid wat tog nie aan hulle behoort
Het plein dat is de plek waar we samen zijn,
Maar in het gat, daar vinden wij....

ons beweeg voort.

ons verdwijn in die achtergrond.

We gaan de diepte in

Voorbij transcendente dromen
De plek waar engelen niet komen
Voorbij die hoop die is bedrogen

ons gaan de diepte in
waar duisternis belig word
daar waar sterre stof vorm
Dit was ons mens maak

We gaan de diepte in

Je staat van zijn wordt gezien
Door de ogen van een wijze
Een ander perspectief

ons gaan de diepte in

in die moment, op die plein
ombhels ons een waarheid
wat nie werlik is



We gaan de diepte in.

Door het gat waarin het licht verdwijnt
Daar waar de feiten fictie zijn

Waarin niemand iets begrijpt

ons gaan de diepte in
ons lewe langs mekaar
as miljarde paralelle lyne
reg? Dis hoe dit gaan!

We gaan diepte in

Want verderop in het oneindige
Bereiken wij elkaar

En kruisen onze lijnen

ons gaan de diepte in

verby jou eie visie

verby wat ander in jou sien
verby almal ander se perspektief

We gaan de diepte in

We gaan de diepte in

Tot we het dieptepunt hebben bereikt.
ons staan in ‘n doodspoor in tyd
We herhalen.

ons herhaal

We herhalen.

ons herhaal

We herhalen.

ons herhaal

We herhalen.

ons herhaal

We herhalen.

ons herhaal
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