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(Intro) 
7,6 miljard perspektiewe  
wentel in die atmosfeer 
geschiedenis herhaal haarzelf,  
wag  
dis sy storie  
hier gaan ons weer … 
geschiedenis her-haal dit self,  
homself, haarzelf …  
wat is jou per-spek-tief 
 
(Refrein) 
De aarde zakt, we vallen er doorheen  
Ons swaar koppe breek  
Onze fucked-up tjakra spat uiteen  
Miljarden perspectieven 
Was die is die ware een? 
Was die is die ware een?  
  
(Verse: Lee-Ursus) 
Nog n bom bars 
anarchie,  
geen kompas  
konflik, kontras,  
KKK  
dit kom te pas 
 
proganda, fuck muhatma 
gandhi  
kantie, 
is ons steeds kaffirs 
 
wie’s jul knegte 
Ons soek ons regte 
self-determination en  
land reform 
  
mass incarceration 
alienated where you were born 
wie word gedien deur jou wette,  
police brutality 
will black lives matter,  
 
(Refrein) 
 
 



(Verse: Peter) 
Een mens draagt God met trots of verkoopt zijn ziel twijfel.  
Overlopers, achterblijvers, nieuwkomers,  
Overleden, ongeboren, ongeschoren, mensen. 
Vooruitstrevend, modern of trappend op een rem,  
Dwalend in de slipstream de tijd.  
Zij zijn, wij blijven; mensen.  
 
Met een gros aan waarheden en dubbel zoveel leugens.   
Leugens die goden baren, leugens die de waarheid maken, 
Die de aarde plat verklaren, blindgestaard op filosofische passages.  
Wanstaltige perspectieven als een doorn in ieders oog.  
Vieze blanke visies; zwartgallig, als het vuil rondom de parel.  
  
Een mens die schreeuwt vrij te zijn of door een instituut is vrijgepleit. 
Jij die heen en weer gewiegd wil worden bij het slapen in de nacht,  
Of zijn slaap niet vat; grijpend naar secondes.  
Nutteloze mensen, levenloos! Die het leven lozen met nihilistisch gezeik!  
Mensen die de weg kwijt zijn - zoals ik misschien -  
Maar alsnog de waarde van het leven inzien. 
 
(Refrein) 
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